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Ook in dit pas 
begonnen nieuwe 
jaar zijn wij weer 
om U, o God, bij 
elkaar.

De wereld is vaak zo 
donker om ons 
heen.

Daarom bidden 
we: “Heer laat ons 
niet alleen”
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Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij 
musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
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Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen
geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon 
heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid 
gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
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Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft 
gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
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Bemoediging en groet:

Vg: Onze Helper is de Here God

Allen: Hij heeft de hemel en de 
aarde gemaakt

Vg: Onze levens zijn in zijn 
handen

Allen: Nooit laat Hij ons en de 
wereld in de steek
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Vg: De Heer zij met jou, met u

Allen: Ook met u zij de Heer.

We gaan daarna weer zitten!
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Koor
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Allen:

2; Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen,
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.
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Koor:

3; Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kindren kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

Allen:

4; Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgeboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.



19-1-2017

15

Thema Inleiding
“Over de verduvelde ongein van 

perfectionisme

Over de verduvelde ongein van 
perfectionisme

En de gein van Maarten Luther en zijn God……
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Niet buiten de vakjes….

Altijd aardig en de wereld reddend
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Iets wat je op zich goed kunt….

• Wordt een doel, dat je MOET halen

• Je overvraagt je zelf, beoordeelt, veroordeelt…

• Met risico’s…: naar anderen, naar jezelf

De ontspanning met Luther
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Koor:

1; Kom Schepper God, o Heilge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Allen:

2; Uw naam is Trooster. Gij geleidt
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.
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Allen:

3; Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde_ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Koor:

5; Weer van ons 's vijands list en nijd,
en geef ons vrede_in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.
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Allen:

7; Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Tieners Op Zondag  

gaan naar hun ruimte
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Kinderverhaal

Aan de hand van Lucas 15: 11-32

De verloren zoon

Kijkbijbel
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Wij zijn trots op Jezus Christus, niet op 
onszelf.4 Ook al heb ik genoeg redenen om mezelf 
een goed mens te noemen. Ik bedoel: als anderen 
dat over zichzelf kunnen zeggen, dan kan ik dat 
zeker! 5 Ik kom uit het volk van Israël, en ik hoor 
bij de stam Benjamin. Ik kom uit een echte 
Hebreeuwse familie. Ik ben besneden toen ik acht 
dagen oud was. Ik hield me aan de wet, en volgde 
de uitleg van de farizeeën. . 6 Ik heb mijn best 
gedaan om de christenen te vervolgen. Ik deed 
precies wat je volgens de Joodse wet moet doen 
om een goed mens te zijn.

Paulus wil bij Christus horen

7-8 Vroeger dacht ik dat ik een goed mens 
was. Maar nu weet ik dat het verkeerd is 
om zo te denken. Sterker nog: er is geen 
enkele reden om op mezelf te vertrouwen. 
Want het gaat om Christus, mijn Heer. Het 
enige wat ik wil, is bij Christus horen.
Het gaat om Christus. Daarom heb ik al het 
andere opgegeven. Alles wat ik vroeger zo 
belangrijk vond, vind ik nu totaal 
waardeloos.
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Paulus wil bij Christus horen

9 Ik kan van mezelf geen goed mens maken 
door me aan de Joodse wet te houden. 
Nee, God ziet mij als een goed mens omdat 
ik geloof. Doordat ik geloof in Christus, mag 
ik bij Christushoren, en zal ik gered worden.
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Overdenking
“De Gein om niet perfect te 

zijn..”

In het evangelie openbaart zich dat God 
enkel en alleen wie gelooft als 
rechtvaardige aanneemt, zoals ook 
geschreven staat: ‘ De rechtvaardige zal 
leven door geloof.
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Je mag er zijn!

Refrein: Je mag er zijn! Wie 
ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!
Had je zeker niet gedacht! 
Wie ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!
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Ook al ben je wat verlegen
ook al lijk je een beetje stug
ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug!

Refrein: Je mag er zijn! Wie 
ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!
Had je zeker niet gedacht! 
Wie ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!
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Ook al flap je met je oren,
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind. 

Refrein: Je mag er zijn! Wie 
ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!
Had je zeker niet gedacht! 
Wie ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!



19-1-2017

39

Ook al kun je niks onthouden
is je geheugen net een zeef
Ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden scheef.

Refrein: Je mag er zijn! Wie 
ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!
Had je zeker niet gedacht! 
Wie ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!
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Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril
ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil.

Refrein: Je mag er zijn! Wie 
ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!
Had je zeker niet gedacht! 
Wie ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!
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Refrein: Je mag er zijn! Wie 
ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!
Had je zeker niet gedacht! 
Wie ik? Ja jij!
Je hoort er helemaal bij! Wie 
ik? Ja jij!

Dankgebed en voorbeden
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Collecte

1e; Diaconie
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds
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Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
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Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
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Volgende dienst 22 januari.

Over bidden.

Er is nu koffie, thee en limonade!

Iedereen een fijne zondag gewenst!


